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Liefste eNieuws lezers,

Met de nieuwe volle maan heb ik een luisterboodschap (podcast) voor jullie uitgezocht.
Het is een boodschap van hoop en nieuwe mogelijkheden. Zoals wel vaker doet Meester
Morya een oproep om op zoek te gaan naar het Goddelijke in je leven; om het Goddelijke
actief uit te nodigen in je leven en dan te zien wat er zich ontvouwt... Ik vind het ook mooi
hoe Hij duidelijk zegt dat jouw innerlijke leven gerust verborgen mag blijven voor anderen.

Een prachtige warme boodschap die je gerust verschillende keren kan beluisteren en waar
je telkens nieuwe dingen in kan ontdekken.

Groetjes van Marie

Meditatie voor de volle maan van 5 november 2025:
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Meester Morya,

“Er zijn altijd wegen om vooruit te gaan in het leven. Soms kan je dit niet zien omdat je
ergens strandt, rond een bepaald probleem, of dat je denkt: ‘als ik daarmee bezig ben,
dan voel ik mij eigenlijk niet goed.” En dan kan het zijn dat er een vorm van wanhoop
komt in jouw leven omdat je niet onmiddellijk de oplossing ziet voor een bepaald
probleem. Maar je moet niet wanhopen.

De eerste reactie zou moeten kunnen zijn dat je jezelf tot rust brengt, maar dat je wel
denkt aan God - dat is heel belangrijk. Die beweging in je denken voelen opkomen van:
‘kijk, ik haal God in mijn leven, ik vertrouw Hem mijn problemen toe.’

Het is heel belangrijk dat je die beweging kent, want dan kom je in jezelf. Door met
God te leren spreken, is het dat je dichter komt bij jezelf, bij je ware zelf en bij de
betekenis van jouw leven. En dan kan het zijn dat je niet onmiddellijk een oplossing
vindt, maar de oplossing komt zeker in jouw leven.

Want door te beseffen dat God bestaat, dat je niet alleen bent, is het zo dat je gewapend
bent tegen moeilijkheden die kunnen komen. Want het leven op zich is een uitdaging, is
niet altijd makkelijk. En zeer zeker, het kan zijn dat frustraties een grote rol spelen in
jouw leven. Dat je een aantal dingen hebt meegemaakt die heel moeilijk waren,




misschien wel uiterst moeilijk en pijnlijk. Maar het moet je niet drijven tot wanhoop.
Hoop is belangrijk. De betekenis van het leven leren, is belangrijk. En het geloof dat
God bestaat en God leeft om jou in die beweging te brengen dat je Hem leert kennen, is
heel belangrijk.

Wanneer je rustig wordt in je bestaan - de eerste beweging om jezelf te leren kennen,
om God te leren kennen - is het zo dat je een openheid leert voor een grotere
werkelijkheid. Het is belangrijk dat je bijvoorbeeld twee minuutjes, drie minuutjes, vijf
minuutjes per dag je openstelt op een bewuste manier voor God. Niet om onmiddellijk
zelf je leven in te vullen, met je gedachten, met je verlangens, met je gevoelens, niet
doen. Gewoon denken aan God is een grote beweging. Het betekent dat je je ook leert
concentreren op: ‘mijn leven is goed. De dingen die goed zijn in mijn leven leer ik
kennen, leer ik waarderen. En de dingen die niet goed zijn in mijn leven leg ik aan de
voeten van God, ik vraag de zegen over de moeilijkheden van mijn leven.’

Dit is een heel belangrijke houding om tot inzicht te komen in het leven, niet alleen
jouw leven, op de eerste plaats wel jouw leven, maar ook de levens van anderen.

Het zou kunnen zijn dat je een tijdje in een tegenstrijdigheid leeft, dat je het moeilijk
hebt, met jezelf, met anderen, met wat ze zeggen, met wat ze doen. Maar het is niet
belangrijk dat je daar in de eerste plaats je weg in vindt om daaruit te komen. Het is
belangrijk dat je de vreugde, de stilte vindt in jezelf en de aandacht brengt bij God, want
van daaruit richt je je leven. Zonder dat je het misschien aanvankelijk merkt, word je op
de juiste dingen gericht in het leven en dan komen de antwoorden, maar dan leer je ook
de antwoorden begrijpen.

Het is heel belangrijk dat je in je eigen leven die dingen doet die belangrijk zijn. Dat je
dus die pogingen onderneemt om je leven vorm te geven, vorm vanuit de bedoeling van
je leven. Waarom ben je hier op deze aarde? Niet alleen om voor jezelf te leven, wel op
de eerste plaats, maar ook om voor God te leven, op de eerste plaats. Want God en jouw
leven horen samen, er is geen verschil, dat wil zeggen: als je God leert kennen, leer je
jezelf kennen, als je jezelf leert kennen, leer je God kennen. Maar er zijn verschillende
manieren om dat te doen en de grote manier is ontvankelijk te zijn, is die overgave te
leren aan God. Daarom moet je durven in die stilte staan en die stilte, die openheid zelf
niet in te vullen, maar het aan God overlaten hoe Hij dat invult voor jou. Dat is een heel
belangrijke houding.

Als je dit leert, leer je meteen ook de vreugde kennen in jouw leven. De vreugde van het
herstel, het herstel in je gevoelens, het herstel uit de moeilijkheden van je verleden, het
herstel omdat je weet en leert te beseffen dat God bestaat en dat Hij degene is die aan de
oorsprong ligt van jouw leven, die jou maakt, ieder moment, iedere seconde. Dat is
belangrijk; dat inzicht om vanuit te leven is belangrijk, want dat brengt de reéle
vreugde, de re€le krachtige energie in je bestaan.

God is liefde en deze energie kan je leren kennen. Het is heel belangrijk om van daaruit
vooruit te gaan in jouw bestaan en de hindernissen op die manier op te lossen.

Er zijn ook leuke momenten in je bestaan, dat mag je niet vergeten. Want anders kan je
niet leven. Zonder de vreugde is het leven geen leven. Daarom is het belangrijk om af




en toe in jezelf te komen, op momenten dat je weet van: ‘kijk, dit is mijn bestaan en ik
treed erin binnen, ik probeer mezelf te leren kennen.” Het is goed om de aandacht te
geven aan jezelf en aan God terzelfder tijd.

Innerlijk kan er een verlegenheid zijn, als je daarover zou praten met mensen zouden ze
je misschien 'niet goed wijs' verklaren. Daar moet je ten eerste niet naar luisteren, maar
ten tweede, je moet het ook niet zeggen aan anderen dat jij op die manier leeft, want
heel veel mensen kunnen dit niet begrijpen omdat ze de bedoelingen van het leven niet
begrijpen. Maar als je in je eigen leven komt, kom je in de bedoelingen en dan leer je
andere dingen dan wat men leert in de scholen van deze wereld.

Innerlijk zijn heel veel mogelijkheden in je eigen bestaan, sluit het niet uit. Er is heel
veel wat op een prachtige manier in je leven kan komen. Het is dat je geluk op een
bepaald moment onverwoestbaar wordt omdat je begrijpt, en het is dat je op een
intelligente manier een aantal dingen vanuit jezelf kan leren kennen.

Er is heel veel wat in een wijsheid kan komen in je eigen leven. Het is wel dat er een
grote genade is voor iedereen en je moet dit leren beseffen. Wanneer je bidt tot God en
vraagt, komt de genade in jouw leven en leer je de juiste dingen kennen, vergeet dit niet.

Ook Mijn zegen zal in jouw leven zijn..”

Meester Morya
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Onze websites

www.mayil.com

- Om gratis online Morya kaartjes te trekken; twee sets: Online advies (voor antwoord op al je
vragen) en Levenslessen (voor algemene leiding of dagelijkse inspiratie)

- Voor het bestellen van Morya boeken, werkboeken, kaartensets, kaarsen, en meer.

WWW.Mmorya.org
- Talloze teksten, audio en video met wijsheid van Meester Morya

- Levensverhaal van Geert Crevits
- Overzicht van plaatselijke Morya groepjes en kaart voor het vinden van andere lezers

www.mayil.org
- Makkelijk inschrijven voor deze maandelijkse Mayil nieuwsbrief
- Archief van recente nieuwsbrieven
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! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen
via telefoon: 09/27 88 147 (vanuit NL: +32 927 88 147)




