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Mei 2024 

 

Liefste eNieuws lezers, 
 
 

Behalve de vier nieuwe bezinningsboekjes die we rond 15 juni verwachten, hebben we in juni 
nòg twee gloednieuwe publicaties voor onze lezers: twee brochures genaamd "Licht op de 
weg" met daarin een mooie bloemlezing van Morya-citaten.  
 
Kleurrijk vormgegeven en super inspirerend, perfect 
voor in je handtas, in het handschoenkastje van je 
auto, naast je bed, bij het toilet, in de woonkamer, 
op de ontbijttafel of waar dan ook. Met deze boekjes 
geef je jezelf meer kans op kleine off-line momenten 
waarop je even stilte en liefde kan ervaren, dicht bij 
jezelf kan komen en jezelf kan herinneren aan wat er 
belangrijk is in het leven.  
 
We stelden ook een dubbelpakket samen met korting 
voor wie de brochures ook graag wil weggeven aan 
iemand anders.  
 
Je kan de volledige brochures op de website al inkijken als je dat wil.  
 
Je kan de nieuwe "Licht op de weg" brochures nu in voorverkoop bestellen. Als je eerder al 
Bezinning boekjes in voorverkoop had besteld betaal je geen port want alles kan samen naar je 
opgestuurd worden rond half juni. Groetjes van Marie 
 
 
 
 

Meditatie voor de volle maan van 23 mei 2024: 
 

Meester Morya, 

“Het is goed om af en toe eens stil te houden, te midden van de drukke praktijk die je 
hebt of de drukke toestanden die er kunnen zijn in jouw leven of het drukke werk. Af 
en toe eens halt houden om gewoon te kijken naar jouw leven, naar wat er om je 
heen is en te genieten van dit leven, om stilaan in die herbronning jezelf te vinden.  

Want jouw leven is belangrijk; je bent een belangrijk iemand. Daarom moet je af en 
toe kunnen genieten van dit leven - om in dit leven te staan op een eerlijke manier. 
‘Dit kan; dit is goed; dit is niet goed.’ En dat onderscheid moet je kunnen maken in 
de dingen van iedere dag: ‘dit is leuk om te ervaren; dit is niet leuk; dat is goed; dat 
is niet goed.’  

Want het is de bedoeling dat je stilaan meer en meer je eigen leven bepaalt. Innerlijk 
kan je immers het gevoel hebben van: ‘er is zoveel wat gedaan moet worden’, en 
soms weegt dat loodzwaar op je schouders en eigenlijk hoeft het niet zo te zijn.  
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Het is heel belangrijk dat je jezelf af en toe eens bevrijdt van alle beslommeringen, 
van alle bekommernissen, van alle zorgen, van alle drukte en dat je gewoon in het 
leven durft te staan, al was het maar een halve dag, een uur, enkele minuten. Dit 
moet kunnen, zodanig dat je begint te geloven in jouw leven. Niet om dan weer heel 
vlug antwoorden te vinden op dit en dat en dat probleem, nee, gewoon om jezelf te 
zijn, eerlijk te durven zijn met jezelf. Gewoon om er te zijn, in het Leven. Meer hoeft 
het niet te zijn.  

Dat kan een heel felle reactie teweegbrengen in jouw hart, omdat je innerlijk voelt 
dat je in staat bent tot een ander leven, tot meer, tot misschien een voorzichtiger 
leven, maar aan de andere kant misschien ook tot een meer gedurfd leven. Je vindt 
met andere woorden een nieuw evenwicht.” 

 
 

            Meester Morya 

Geert Crevits  
uit “Morya Bezinning 13: Gewoon jezelf zijn” (nu in voorverkoop), 

 fragment uit hoofdstuk 2: 'Bevrijd jezelf'    
© Mayil.com 

 
 

* 
Nieuw:  
Licht op de weg 
vol. 1 en 2 
 
 
 
 

Licht op de weg 1 

Bloemlezing met citaten van 
Meester Morya 
20 blz. 
Formaat 12x18cm 
Brochure in kleur 
4 € 
Verkrijgbaar vanaf 15 juni 2024  

 

Deze kleurrijke kleine brochures 
staan vol inspirerende citaten van 
Meester Morya. Handig om overal 
met je mee te nemen of om op 
verschillende plekjes in huis of elders 
te laten rondslingeren. 
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Licht op de weg 2 

Bloemlezing met citaten van 
Meester Morya 
20 blz. 
Formaat 12x18cm 
Brochure in kleur 
4 € 
Verkrijgbaar vanaf 15 juni 2024  
 

 

Door regelmatig te grasduinen 
in een boekje en in de loop van 
verschillende weken en 
maanden de citaten steeds 
opnieuw te lezen hebben de 
woorden van Meester Morya 
een positieve invloed op je 
gedachten, je gevoelens en je 
leven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KORTING 
Licht op de weg 
vol. 1 en 2 dubbel 
met korting 

Bestel tweemaal de beide brochures  
voor maar 12 € i.p.v. 16 € 
= 3 + 1 gratis 
 
 
Leuk en laagdrempelig om weg te geven!  
 
 

 
Deze brochures kunnen portvrij opgestuurd worden 

met de nieuwe bezinningsboekjes 
 

www.mayil.com 
> Publicaties 
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* 
Nieuwe Bezinningsboekjes: Verkrijgbaar vanaf 15 juni 2024 
  

Morya Bezinning 11: Een innerlijk kompas 
Geert Crevits   
112 blz. - hardcover, gebonden - 14 € 
 
Hoofdstukken in “Morya Bezinning 11: Een innerlijk kompas”:  
1 - Een spiritueel leven  
2 - Hou het hoofd koel en je hart warm  
3 - Innerlijk weet je raad  
4 - De mens staat niet buiten de verandering  
5 - In jezelf vind je de sleutel  
6 - Het geheim van de toekomst  
7 - Het zwaard van het onderscheid 
8 - Niets is belangrijker dan de liefde in je hart 
 

Morya Bezinning 12: Een licht voor de wereld 
Geert Crevits   
112 blz. - hardcover, gebonden - 14 € 
 
Hoofdstukken  
1 - Op je eigen benen staan 
2 - Gelijkmoedigheid van geest 
3 - De vrede van de Christus 
4 - Je hart weet 
5 - Rustig, zacht en vriendelijk zijn 
6 - Een uitzonderlijk boeiende tijd 

7 - Evenwicht brengen 
8 - Een plek waar mensen gelukkig 
kunnen zijn 
9 - Een bron van kracht in jezelf 
10 - Houden van mensen 

 

Morya Bezinning 13: Gewoon jezelf zijn 
Geert Crevits   
112 blz. - hardcover, gebonden - 14 € 
 
Hoofdstukken in “Morya Bezinning 13: Gewoon jezelf zijn”:  
1 - Zorgen voor jezelf 
2 - Bevrijd jezelf 
3 - In de spiegel kijken  
4 - Jezelf vinden in de diepte  
5 - Wanneer je niet zit te denken  

6 - Altijd harmonie kan gewoon niet 
7 - Positief leven  
8 - Er is altijd een uitweg uit problemen  
9 - Bewust bezig zijn met je geluk 

 

Morya Bezinning 8: Sta in je kracht 
Geert Crevits   
112 blz. - hardcover, gebonden - 14 € 
Herziene herdruk met extra zesde hoofdstuk! 
 
Hoofdstukken in dit boek:  
1 - De innerlijke leiding in je hart  
2 - In de vrede komen  
3 - Je eigen opinie vormen  
4 - Groeien in verantwoordelijkheid  
5 - Hoe krijgt je leven een betekenis voor anderen?  
6 - Geloven in het goede (Nieuw hoofdstuk) 
 

www.mayil.com > Publicaties 
 

* * * 
! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen  

via telefoon: 09/27 88 147 (vanuit NL: +32 927 88 147) 


