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Maart 2024 

 

Liefste eNieuws lezers, 
 
 
 

Er starten volgende maand weer twee nieuwe groepjes en dat vind ik fantastisch. Ook ‘op de 
kaart’ komen nog regelmatig mensen bij. Ik ben heel blij dat steeds meer mensen in hun eigen 
leven het belang ontdekken van samenkomen met mensen. De boeken van Meester Morya 
zijn een ideale basis daarvoor, omdat ze de gesprekken direct naar een hoog niveau brengen. 
Mensen die samenkomen met andere lezers ondervinden een diepe Aanwezigheid, een 
gedeelde vreugde en ook het gevoel er niet alleen voor te staan.  
 
Ik nodig iedereen uit om bij een groepje aan te sluiten of je in te schrijven op de Morya kaart 
om andere lezers te ontmoeten - of wie weet, om zelfs een eigen groepje te beginnen. Een 
Morya groepje organiseer je op jouw eigen unieke manier, is gewoonlijk heel bescheiden en 
klein, kost maar heel weinig moeite maar heeft wel een intense impact zowel op je eigen 
ontwikkeling als op het leven van de mensen die bij je groepje aansluiten. En loopt het anders 
dan gedacht, dan stop je en later herbegin je nog een keer… 
 
Op de website www.morya.org vind je alles over groepjes en samenkomen met andere lezers. 
Waag de stap, je zal er zoveel goeds van ondervinden. 
 
Meester Morya is altijd bij je als je Hem uitnodigt in je leven. Groetjes van Lydia    
 
 

Meditatie voor de volle maan van 25 maart 2024: 
 

Meester Morya, 

“Iedere keer als je met de juiste waarden in het leven bezig bent, kom je op je eigen spoor, 
kom je op je eigen pad. Want de kracht die in jou aanwezig is, is anders dan de kracht in 
een ander. Jouw liefde is een andere liefde dan de liefde van de mensen rond je. Telkens 
heeft het een andere kleur, een andere betekenis, een andere opdracht, een andere 
uitwerking.  

(...) 

Als je liefdevol bent, dan doe je een groot werk en betekent dit heel veel. In het grote leven 
betekent dat alles. Het betekent dat er nieuwe mogelijkheden vanuit andere 
omstandigheden, vanuit andere werelden, vanuit andere creatieve sferen, naar deze aarde 
toe gebracht worden. Vandaar het belang ervan dat je het grote leven zou leren kennen en 
zou leren appreciëren. 

Wanneer je ziet dat je niet alleen staat in dat werk, dan is dit een echte vreugde, dan 
betekent het werkelijk een warmte van het hart. Het betekent werkelijk het naderen van een 
vurigheid die terecht aanwezig kan zijn in het hart en die te maken heeft met heel veel 
voorzichtigheid, met heel veel zuiverheid, met heel veel schoonheid.  
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(...)  

Het zal ook tot bewustzijn gebracht worden in groepen. Vandaar dat het belangrijk is dat 
mensen samenkomen. Dat is niet hetzelfde als thuis op je eentje. Als je samen bent, wordt 
er geweven met energie, dat is absoluut zo, want in een groep groeit het verlangen om 
werkelijk open te gaan staan voor deze bepaalde energieën en dat te delen met mensen die 
daar ook ontvankelijk voor zijn. Vandaar dat de evolutie in groepen vlugger gaat, dat er 
dus een rechtstreeks gevolg is. Wanneer je met mensen kan samenzijn in liefde 
bijvoorbeeld, dan zal je zien dat je een sneller resultaat hebt dan wanneer je alleen staat 
(...)” 

 
 
            Meester Morya 

Geert Crevits, uit “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid”, 
fragmenten uit hoofdstuk 9: 'Liefde wil zich uitdrukken, ook in de groep' 

© Mayil.com 

 

* 
Nieuwe Morya groepjes 
  
In april 2024 starten twee nieuwe Morya groepjes: 
 
* in Kortrijk (West-Vlaanderen) 
bij Dora - Na een korte meditatie wordt gewerkt met de kaartjes en de boeken van Meester 
Morya - Telkens op de eerste donderdag van de maand in de namiddag. Eerste bijeenkomst op 
do. 4 april 2024 (met eenmalige aanwezigheid van Marie Crevits) 
 
* in Aardenburg (Zeeland)  
bij Anneke - Werkgroep rond het boek "Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd" / Elke 
derde zondagmiddag van de maand van 14-17 uur, inloop vanaf 13:30 uur. Eerste bijeenkomst 
op zo. 21 april 2024 
 

Meer informatie over alle groepjes in België en Nederland: 
www.morya.org > Samenkomen > Lijst van groepjes 

 

* 
Nieuwe ondertitels 

  
 
De recente video "De vreugde van het hart" kreeg deze maand 
integrale ondertitels (met dank aan Sonja voor het uittypen). 
 
 
 

Om de ondertitels te kunnen zien, klik op play om de video 
te starten en activeer dan indien nodig het 'cc' icoontje 
rechts onderaan. 
 

De vreugde van het hart (2u17min) 
 

www.youtube.com/Moryaspiritual 
 

* * * 
! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen  

via telefoon: 09/27 88 147 (vanuit NL: +32 927 88 147) 


