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Augustus 2023 

 
 

Liefste eNieuws lezers, 
 
 

Met het schooljaar voor de deur heb ik een tekst gekozen van Meester Morya over niets 
forceren en je leven invullen vanuit een innerlijke rust. Laat je niet vangen door de molen van 
de wereld rond je, laat je leven ook niet invullen door de anderen maar probeer op het spoor te 
blijven van wat je zelf wil doen met jouw tijd en jouw leven. 
 
De tekst zit vol kleine zinnetjes waar je gemakkelijk overheen zou kunnen lezen, zoals 
"proberen tegen de haast in te gaan", "proberen blij te zijn met wat je hebt, met wie je bent", 
"aanvaard jezelf zoals je bent",... eenvoudige adviezen die toch de kwaliteit je leven radicaal 
kunnen veranderen als je ze in de praktijk kan brengen. 
 
Ik ben dan ook blij dat je kan luisteren naar de tekst. Papa spreekt rustig en nadrukkelijk, 
waardoor hij de betekenis in Meester Morya's woorden mooi en duidelijk laat horen.  
 
Deze maand hebben we een grote kortingsactie op alle Morya audio!  Groetjes van Marie 
 
 

Meditatie voor de volle maan van 31 augustus 2023: 
 
 
 

Te beluisteren op www.morya.org  

Meester Morya, 

“De strijd die in jouw leven kan zijn, is belangrijk om tot rust te brengen, dat je voelt wat kan 
en wat niet kan. Als je te hard je best doet, kan dat zelfs fout lopen, dan kan het ego 
tussenkomen van: ‘ik wil dit of ik wil dat.’  

Vandaar, het is heel belangrijk om ruimte te geven aan jezelf, om jezelf als het ware een 
mooie tijd toe te wensen, het gevoel te brengen in jouw leven dat je met belangrijke dingen 
bezig kan zijn, maar dat je je niet moet opjagen daarover, dat je moet proberen tegen de haast 
in te gaan, niet het gevoel hebben van: 'nu moet het echt gebeuren'. En hoewel je dan leeft in 
het nu, probeert te leven in het nu, dan moet je weten ‘God is in mijn leven.’ Dus niet zozeer 
‘mijn tijd telt’, maar ‘de tijd van God telt’, dus het gevoel dat God in jouw leven aanwezig is 
op dit moment.  

En kijk dan vanuit de ogen van jouw hart, met de ogen van de liefde, dat je innerlijk weet: ‘ik 
maak iets van mijn leven wat belangrijk is.’ Als je dit kan, als je dit doet, dan komt je eigen 
strijd in een ander licht te staan.  

Want soms zijn zaken waar je, op een bepaald moment althans, weinig kan aan doen of zelfs 
niets kan aan doen en dan moet je niet denken: ‘het is fout van mij, want ik moet mijn hele 
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leven proberen te veranderen.’ Neen, dan moet je echt jezelf de tijd geven om niets te 
forceren, om open te staan voor God, om innerlijk te proberen blij te zijn met wat je hebt, met 
wie je bent.  

En denk dan niet: ‘ik moet een ander iemand zijn of ik moet een ander iemand worden.’ Neen, 
aanvaard jezelf zoals je bent. Maar innerlijk zal het wel zijn dat stilaan een nieuw perspectief 
groeit, dat je weet: ‘wat ik heb gedaan is misschien niet ditgene wat ik moest doen, of althans, 
ik heb dingen gedaan waar ik uit kan leren en dit leerproces is belangrijk, het heeft mij 
gebracht tot waar ik nu ben en ik kan rustig doorgaan met mijn leven.’  

En hoewel er zaken zijn die je misschien niet kent of niet kan en die je aan jezelf wil aanleren, 
dan is het goed om af en toe een afspraak te maken met jezelf om iets te proberen binnen jouw 
ondervinding te brengen, in het gevoel te brengen van: ‘daar wil ik nu mee bezig zijn, ik durf 
daarmee voor God te staan, dat wil zeggen, ik ben daarin heel eerlijk met mezelf’, en dan kan 
je op een goede, rustige manier vooruit.  

Laat je leven niet invullen door wat anderen zeggen. Want uiteraard, andere mensen mogen 
belangrijk zijn in jouw leven, maar jij moet je eigen leven kunnen leven. Met andere woorden, 
wat God voor jou wil, is het allerbelangrijkste. Wat je diep in jezelf ervaart als belangrijk te 
zijn is ook werkelijk belangrijk. (...)” 

 
 
 
 

   Meester Morya  
Geert Crevits, “Morya Luister-cd: Shakti”  

(Morya Cursus 39 in Gorinchem, najaar 2010),  
begin van nummer 3: 'Liefdevolle communicatie' 

© Mayil.com 
 

 

* 
ACTIE:  Grote KORTING op de AUDIO 
 
Je ontvangt maar liefst 30% korting bij aankoop van twee of meer artikelen gekozen uit:  
- alle Morya luister-cd's,  
- het Morya Luisterboek (Wijsheid 1: Bewust handelen),  
- de Volle Maan BOEK + CD publicaties.  
Combineren mag! 
 
Met gratis verzending naar België en Nederland 
 

Maak je keuze en bestel via  
www.mayil.com > Audio 
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* 
Morya Boeken:  Uitverkoop in Drenthe 
 
Sinds de druk bijgewoonde Morya lezing die 
Marie in Drenthe gaf heeft Wendy uit Borger 
alle boeken en publicaties van Meester Morya 
te koop. 
 
Binnenkort gaat ze echter een stuk kleiner 
wonen en daarom moet ze nu jammer genoeg 
uitverkopen.  
Er is minstens 10% korting op alles, en hoe groter de afname hoe hoger de korting. 
 

Kan je in Borger geraken en wil je graag je Morya collectie wat 
uitbreiden? (Of opstarten?) Dan is dit de ideale gelegenheid. Je doet er 
Wendy ook een groot plezier mee. Ga langs bij haar op afspraak, maak 
gezellig kennis, en maak je keuze uit haar volledige collectie Morya 
boeken, cd's, kaartensets, werkboeken, spiritueel dagboek en 
afbeeldingen. Wie er vroeg bij is, heeft nog alle keus! 
 
Neem contact op met Wendy via wendyelstak(a)gmail.com (vervang (a) 
door @) 
 
 
Wendy zal ook met haar collectie Morya boeken en kaarten aanwezig 
zijn op de "Gezond Bewust" beurs in Beilen op zaterdag 7 oktober 
(Buurthuis ’t Trefpunt, Holthe 3A in Beilen, 12u-17u, 5 euro entree)  
 
Allen daarheen :-) 
 

 

* 
Nieuw op www.morya.org  
 
Volle maan brieven: 
Bij de "Volle maan brieven" vind je een prachtige collectie van 
inspirerende Morya teksten die in voorbije jaren als nieuwsbrief 
werden rondgestuurd. 
 

Deze maand werden de 12 brieven van 2021 toegevoegd.  
 
Een aantal nieuwsbrieven gaan gepaard met audio, video of een 
pdf om uit te printen.  
Klik op de Kies-knop bovenaan en laat je verrassen, of snuister 
in de lijst en maak je eigen keuze uit het ruime aanbod van 
bijna honderd (!) nieuwsbrieven.  
 

De diverse en uiteenlopende thema's van de nieuwsbrieven zijn 
een ideale basis voor: 
- een moment van bezinning (thuis of onderweg), 
- gespreksstof voor een kleine samenkomst,  
- om tot rust te komen voor het slapengaan,  
- als opbeurend leesvoer bij het ontbijt,  
- ... enzovoort! 
 

www.morya.org > Wijsheid > Volle maan brieven 

 
* * * 

! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen  
via telefoon: 09/27 88 147 (vanuit NL: +32 927 88 147) 


